
de waanzinnige boomhut
"De waanzinnige boomhut" is een kinderboekenserie van waarin Andy en Terry een 
boomhut bouwen met steeds meer verdiepingen, vol met bizarre en fantastische 
uitvindingen en avonturen. Elke nieuwe verdieping brengt nieuwe, gekke uitvindingen en 
situaties met zich mee, vaak met een humoristische twist. Hier gaan ze deze week mee aan 
de slag. Maak bijvoorbeeld samen uit een tak en kartonnen dozen een giga boomhut met 
meerdere verdiepingen. Wat is het thema van de verdiepingen? Trampolines? 
Koekjesmachine, slijmfabriek, je kan het zo gek niet bedenken of je kan er een gave dag van 
maken! 

Succes en als je bij het topje bent, vergeet dan niet met parachuter, glijbaan of 
brandweerpaal weer naar beneden te komen! 

Maandag

De waanzinnige boomhut
Ken jij de boeken uit de serie 'De waanzinnige boomhut'? Laat je fantasie de
vrije loop en bouw je eigen exemplaar of verdieping van deze hut. OF nog
leuker maak een giga grote samen met de hele groep. Een lange tak en stevige
fruit dozen en je kan aan de slag!

Hutten bouwen
Bouw je eigen hut van takken en bladeren. Schuil voor de regen of observeer dieren
vanuit je zelfgemaakte hut.

Dinsdag

Bouwkunst
Het Colosseum, de toren van Pisa, een Egyptische piramide... het zijn allemaal
bekende bouwwerken. Wij bouwen vandaag ook een bekend bouwwerk, maar
dan met onze eigen blokken!

Tuinvogel bouwmarkt
De vogels bouwen hun nesten, maar kunnen daar nog wel een handje bij
gebruiken. Bouw daarom deze tuinvogel bouwmarkt en help de vogels aan
materiaal voor in hun nesten!

Woensdag

Op de bouwplaats
Kijk eens om je heen, we spelen dat we op een echte bouwplaats zijn. Er wordt
gehamerd, gezaagd en nog meer. Kun jij horen wat er allemaal gebeurt?

Mijn huis van houten stokjes
Met 6 ijsstokjes maak je heel eenvoudig een huis. Schilder de stokjes in vrolijke
kleuren en plak er een foto in van je familie.

20 oktober t/m 25 oktober
HOPPAS Almkerk d'Uylenborch



Donderdag

Stempels maken met gereedschap
We maken houten stempels met behulp van gereedschap. Van een schroef of
moertje krijg je namelijk de leukste patronen!

Timmer maar raak!
Met restjes hout maak je de mooiste dingen. Een dier, robot of misschien heb
je zelf een goed idee? Timmeren maar!

Vrijdag

Jan de timmerman
Timmeren is niet alleen leuk om te doen, maar ook goed voor de motorische
ontwikkeling. Met een doos, golftees en een plastic hamer gaan we aan de
slag.

Party snacks
Of het nou gaat om een verjaardagsfeestje, een zomerfeest of gewoon omdat het
gezellig is: met zelfgemaakte partyhapjes wordt elk moment een feestje!
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